De ster Merope is bekend als ‘De Verloren Pleiade’. ‘De Verloren Pleiade’ wordt zo
genoemd omdat hij onzichtbaar is en daarom wordt gezien als een symbool van
moreel verval en zwakte.

Zoals we weten spelen namen van sterren een belangrijke rol in Harry Potter. De
belangrijkste van hen is Sirius. Zijn broer Regulus is een ster uit het teken Leeuw.
Verder komen we Bellatrix tegen en de Andromedanevel, om maar niet te spreken
over de talloze andere verwijzingen naar planeten en dierenriemtekens.

Ik heb uitgelegd dat Regulus een ster is in het microkosmisch firmament, symbool van
de waan van koningschap van de aardse mens. Bellatrix symboliseert een stralend
brandpunt van emotionele energie binnen de microkosmische schil, die wel de lipika
wordt genoemd. Zij staat voor het krijgshaftige aspect in de mens, weergegeven door
de ster waarnaar haar naam verwijst en in haar Dooddoenerschap.

De nieuwe ziel wordt vaak voorgesteld door een vijfpuntige ster. Dat is omdat de ziel
vijf aanzichten heeft: bloed, hormonen, zenuwether, slangenvuur en bewustzijn. Ook
de ster van Bethlehem wordt vaak afgebeeld als een vijfpuntige ster, omdat hij de
geboorte aankondigde van de nieuwe ziel: Jezus. Zoals je weet beschouw ik Jezus
en Harry als in wezen hetzelfde symbool. Wat betreft Merope is het krachtigste
symbool het idee dat ze verloren is. Harry zie ik als de nieuwe ziel, met Sirius als zijn
stralende ster, teken van hoop en vervulling. Merope is voor mij de gevallen ziel, met
de bijbehorende microkosmische ster, die uit beeld is verdwenen toen de goddelijke
ziel stierf als gevolg van de val.

De mens is feitelijk een levend bolvormig krachtveld, met of zonder een stoflichaam.
De ‘kracht’ waar ik op doel is de levenskracht. Als het lichaam sterft blijft het eraan
ten grondslag liggende krachtveld werkzaam; het incarneert enige tijd later in een
baby. Aan de buitengrens van het veld zijn twaalf brandpunten, die het karakter van
de persoonlijkheid bepalen. Deze krachten worden gewoonlijk voorgesteld door
sterren. Voor de val, miljoenen jaren geleden, trokken deze twaalf lichten magnetisch
goddelijke energie aan, waardoor het geheel in staat was Gods plan uit te voeren en
zich te ontwikkelen tot een steeds machtiger kind van God. Bij de val stierf de
oorspronkelijke goddelijke ziel. Daardoor verflauwden de twaalf ‘sterren’ geleidelijk,
tot ze tenslotte uitdoofden, om te worden vervangen door twaalf nieuwe lichten, die
het leven in dit universum mogelijk maken, maar met gebrekkige mensen. |k heb het
gevoel dat Merope, als de verloren Pleiade, dit idee symboliseert. Echter, zodra de
nieuwe ziel is geboren uit de goddelijke vonk in het hart, Lily, begint de wedergeboorte
van de twaalf oorspronkelijke sterren. Dat wordt gesymboliseerd door Sirius. Zoals
Merope de moeder was van Voldemort, zo was Sirius Harry’s Peetvader. Wat een
verfijnde symmetrie. De diepte en de kracht van Harry Potter gaan het verstand te
boven.



